Historische notities: Burgemeester Janssen

Joseph Wilhelm Johan Janssen werd geboren op ‘t Zand in Ottersum op 15 november 1900 en stierf
op 21 november 1965. Hij werd geboren als zoon van Johannes Josephus Janssen (1871-1936;
timmerman) en Anna Maria Artz (1876-1948; naaister). Na zijn lagere schoolperiode bezocht hij eerst
het klein seminarie, maar later startte hij als ambtenaar in Ottersum, werkte even in Tegelen en werd
in 1932 weer benoemd in Ottersum, als gemeentesecretaris. Hij trouwde en ging wonen in een
nieuw huis, gebouwd in de jaren dertig, op het adres Boterweg 1. De woning was in die jaren al
voorzien van centrale verwarming en had een losstaande badkuip, voor die tijd een grote luxe. Het
echtpaar kreeg vier kinderen, Marie-Louise, Bernard, Joseph en Margriet. Opvallend is dat het gezin
Janssen, tijdens de evacuatie van november 1944 niet meeging met de Ottersumse bevolking. De
familie reisde naar Tegelen, waar zijn vrouw vandaan kwam en bracht daar de rest van de oorlogstijd
door, om in het voorjaar van 1945 terug te keren. Vanaf 1946 was Janssen de burgemeester van
Ottersum. Ook Ven-Zelderheide en Milsbeek behoorden destijds tot de Gemeente Ottersum.

Zijn benoeming kwam, direct na de oorlog, in 1946. Nederland was bezig met de wederopbouw na
vijf jaar oorlog. De gemeente groeide, onder zijn leiding, uit tot een welvarende gemeente, zonder
voortdurende begrotingstekorten. Als burgemeester deed hij veel voor Maria Roepaan, dat in die tijd
groeide in zijn gemeente. Veel beslommeringen had hij met de ruilverkaveling in de jaren vijftig en hij
toonde een vooruitziende blik. Het lukte hem de agrariérs tevreden te stellen, ook al was dat in het
begin nog niet zo gemakkelijk. In een citaat lezen we het volgende: ‘Burgemeester Janssen spande
zich in de jaren vijftig buitengewoon in om tegemoet te komen aan de hervormingen van de kleine
boeren in zijn gemeente’. Ottersum kreeg een goed wegennet en hij ijverde voor kleine industriéle
vestigingen waar dit mogelijk was. Wat betreft de woningbouw kreeg Ottersum wat haalbaar was.
Tevens was hij de initiator van de Oordsebrug, de Siebengewaldseweg en het gemeenschapshuis in
Milsbeek. In die tijd was het ook nog mogelijk even ‘binnen te lopen’ bij de eerste burger. Zo regelde
men dan bijvoorbeeld een vergunning of een grondruil.

Janssen geboren en getogen in ons vriendelijke dorp Ottersum aan de Niers, waar hij zijn hele leven
de beste krachten aan gegeven heeft, was geen voorstander van een samenvoeging met Gennep.
Helaas heeft hij de uitkomst niet meer mee mogen maken, daarvoor kwam zijn plotselinge dood te
vroeg.

Het droevige bericht van zijn dood verspreidde zich op zondagmorgen 21 november, burgemeester
Janssen was overleden aan een hartstilstand, in zijn woning aan de Boterweg 1. Anderhalve dag van
te voren had hij nog gewerkt in zijn raadhuis aan het Raadhuisplein in zijn geliefde dorpje Ottersum,
waar hij zijn hele leven woonde en werkte.

Per 1 december 1965 zou hij het burgemeestersambt neerleggen, maar omdat er nog geen nieuwe
burgemeester benoemd was, werd hem gevraagd om vanaf die dag als waarnemend burgermeester
te fungeren.

Hij werd opgebaard in het Groene Kruisgebouw en ze legden hem te rusten op het kerkhof, in de
schaduw van het pittoreske raadhuis (gebouwd in 1903) waar hij zijn hele leven werkte.

Mr. E.A. Berger volgde hem op in 1966. Hij was de laatste burgemeester van de zelfstandige
gemeente Ottersum, die zeven jaar later opging in ‘Groot Gennep’. Hier bedreef hij zijn ambt tot
1997.

Nog enkele kanttekeningen:

1. De Burgemeester Janssenstraat in ons dorp is naar hem vernoemd, eind jaren zestig.

2. Hijwas de tiende burgemeester van de Gemeente Ottersum, hieronder de lijst met
burgemeesters.



Ambtsperiode Naam burgemeester
1798 - 1804 J. Noy

1804 - ? H. Quikborner
?-1842 W. Theunissen

1843 - 1850 K.J.H. (C.J.H.) van de Loo
1850 - 1870 J. Grutters

1870- 1891 F.K.H. Esser

1891 - 1902 H.H. Grutters

1903 - 1919 M.F. van Grunsven
1919 - 1946 H.J.J. Sengers

1946 - 21 november 1965 J.W.J. Janssen

16 maart 1966 - 1973 Mr. E.A. Berger

4. Zijn zoon Bernard Janssen, geboren in 1934 en gestorven in 2019, werkte zijn hele leven als
ambtenaar bevolking/burgerlijke stand bij de voormalige gemeente Ottersum en na de fusie met
Gennep werkte hij daar tot zijn pensioengerechtigde leeftijd.

Burgemeester Janssen in het gemeentehuis. Rechts het wapen van Ottersum.



Burgemeester Janssen opent de nieuwe garage van Koos ten Haaf op 5 Maart 1965.
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