
Historische notitie 

LSA (Limburgse Scholen Atletiek) 
Grote successen na afbranden school 

 
(Door: Jos Heijligers) 
Iedere geboren Ottersummer tussen 1966 en 1990 kan er nu nog over meepraten. De LSA 
(Limburgse Scholen Atletiek kampioenschappen). Zo’n 25 jaar lang ging eerst de Jozefschool met de 
klassen 5 en 6, later De Brink met groep 7 en 8 naar de voorronde in Venlo om deel te nemen aan 
deze atletiekkampioenschappen op zaterdagmorgen. Bij winst mocht je naar de finale in Sittard of 
het Limburgse Beek. Een geweldige happening voor de leerlingen. 
 
Voormalig leerkracht Arno Gubbels vroeg aan Jos Heijligers of hij op een zaterdagmorgen in 
september niet mee wilde naar Venlo voor de atletiekwedstrijden, de LSA en gesponsord door de 
Rabobank. De klassen 5 en 6 mochten hieraan deelnemen. De leerlingen moesten deelnemen aan vijf 
atletiekonderdelen; de estafette (10 leerlingen), 60 meter hardlopen, 80 m hardlopen, balwerpen en 
verspringen. Het laatste onderdeel bleek veruit het lastigste te zijn, het is technisch best moeilijk om 
een goede verspringsprong neer te zetten. 
In al de jaren dat we ernaartoe gingen scoorden we de meeste punten dan ook bij de 
hardloopnummers. Diverse keren liep een Ottersumse leerling de beste tijd van alle deelnemers. De 
snelste tijd van Limburg! Ook bij het balwerpen overtroffen ze afstanden van over de vijftig meter. 
 
In het begin gingen we in september naar Venlo voor de voorronde, de scholen opgedeeld in grote en 
kleine scholen. De beste vijf gingen dan naar de halve finale in Venlo in mei en in juni vond de finale 
plaats in Sittard, later in Beek. In de Kwebbeltjeskrant van 15 mei 1982 (schoolkrant) lezen we het 
volgende verslag: 
 

Met 6 auto’s en een bus gingen we om 8 uur op weg naar Beek (Limburg). In de bus hebben we veel lol gehad. 
We zochten een plaatsje in de schaduw. En na een beetje losgelopen te hebben begonnen de wedstrijden. Eerst 
de estafette. De jongens waren 4de aangekomen van de zeven groepen en de meisjes waren 2de aangekomen. 
Daarna de 60 m., de 80 m., is ook goed verlopen. Frank Verbeek had het verst gegooid (50 meter) en Chantal 
Coopmans (37 meter). Met verspringen had Angèle Hopman het verst gesprongen (403 cm.) Edwin Hermsen 
had 428 cm gesprongen. Nadat we gegeten hadden, was er defilé. En toen kwam het spannendste, de 
prijsuitreiking. De jongens waren 4de en de meisjes 7de. En daarna gingen we heel moe naar huis. Op de 
terugweg kregen we nog een lekker ijsje voor onze goede prestaties. Natuurlijk zijn we tevreden met ons 
resultaat. De Ottersumse school haalde de finale en daar zijn we trots op. 
(Geschreven door: Rian van Baal, Kitty Schouten, Marleen Jansen, Leon Toonen en Perry van Loosbroek, klas 6) 

 
In april 1988 brandde de school tot de grond toe af. We gingen tijdelijk naar de lokalen van de oude 
Mavo in Gennep. De eerste dag dat we daar zaten stelden de kinderen twee vragen: “Meester, gaan 
we op kamp?” en de tweede: “Meester gaat de LSA door?” Alle twee beantwoordde ik met een 
volmondig “Ja”! 
Het één, de brand, had natuurlijk niets met het ander de wedstrijd, te maken. Hoe het kwam is nog 
altijd niet helemaal te verklaren, feit was dat we telkens met werkelijke topploegen, en twee vingers 
in de neus de finales haalden. Absoluut hoogtepunt was wel de finale in 1988, net na de brand. Zowel 
de jongens als de meisjes schitterden daar met toptijden bij alle loopnummers en enorme afstanden 
bij het verspringen en balwerpen. Twee eerste plaatsen in de finale! We horen de Zuid-Limburger nog 
zeggen toen de speaker twee keer ons dorp vernoemde met de eerste prijs: “Ottersum waar ligt dat 
eigenlijk?” (En dat natuurlijk op z’n Limlands). 
We reden met de bus naar huis met een gewonnen Champions League gevoel. Dat jaar mochten de 
leerlingen ook de Gemeentelijk Sportpenningen in ontvangst nemen voor de geleverde prestaties. 
 
 



 
 

Saillant detail: 
De officials tijdens de LSA wedstrijden waren oud-atletiek waarnemers, en de pensioenleeftijd ruim 
gepasseerd. Ze klokten de tijden nog handmatig, dat waren ze gewend. Elektronische tijdmeting paste 
niet bij hen. Wij als leerkrachten bleven altijd wel alert. Klopte de tijd wel?  
Ook de starter, met een heus startpistool en behoorlijk op leeftijd, had het in de nadagen van zijn 
carrière moeilijk om te kijken of een deelnemer wel of geen valse start veroorzaakte.  

 

 
De kampioensteams, net na de brand, in 1988 

 

Saillant detail 2: 
De grote finale van 8 juni 1988 vond plaats op een zaterdag. s ’Avonds op die dag stond echter ook het 
Vormsel gepland. Dat moest wijken voor deze eindstrijd en verplaatsten we naar de zondagmorgen. 
“Zitten we de hele dag met de familie….”, hoorden we… 

 
In de jaren daarna wonnen we nog diverse prijzen. Eerste, tweede en derde. Altijd weer een prachtige 
prestatie. De voorbereiding zag er ook steeds professioneler uit. We groeven op het veldje een 
verspringbak, gevuld met geel zand uit de grote zandbak, om het springen beter onder de knie te 
krijgen. Ook oefenden we op de wissel van het estafettestokje. Met grote aantal leerlingen in die 
jaren moesten we wel keuzes maken. De beste atletiek kinderen namen deel aan de wedstrijd, de 
andere vervulden de belangrijke supporters rol en schilderden de spandoeken. Op de grote kleurrijke 
spandoeken lazen we: “De Brink gewoon doen, Kampioen”, “De Brink is Flink” of “We weten het zeker, 
we winnen de beker”. Iedereen mocht mee en zo creëerden we toch één team. 
De directeur van de school Guido Rouschop zei een keer: “Als je de Brink verlaat neem je twee scores 
mee voor de rest van je leven. De eerste is de CITO-score en de tweede de LSA-score die je 
neerzette”. 
 
De Brink was jarenlang de enigste school ten noorden van Venlo. Rond de eeuwwisseling liep het 
aantal deelnemende scholen terug en uiteindelijk besloot De Brink er ook mee te stoppen.  
De grote bekers stonden nog jarenlang op een kast in het lokaal van groep 8. Een nieuw jonge 
leerkracht in groep 8 ruimde ze uiteindelijk op in een grote doos die ze op zolder zette. De nieuwe 
generatie schoolgaande kinderen kende de term LSA niet meer. We sloten het tijdperk van 
vijfentwintig jaar scholenatletiek definitief af. 
 

 


