
Historische notitie:  

(Door: Jos Heijligers) 

Het Raadhuis van Ottersum 

 

Het raadhuis, gebouwd in 1903, is en blijft een markant gebouw aan het mooie Raadhuisplein. Nu 
een rijksmonument. De gemeente liet het bouwen als raadhuis met een aangebouwde 
veldwachterswoning en een gevangeniscel. In de woning woonde in het begin van de vorige eeuw 
veldwachter Jan de Brün.  
In de gangwand zie je nog een marmeren gedenkplaat uit 1903 ter herinnering aan de eerste 
steenlegging. De ontwerper, architect A. Korting, koos voor een traditionele bouwstijl met elementen 
van Hollandse neo-renaissance. De voorgevel heeft dan ook een mooie symmetrische indeling. Ruim 
70-tig jaar, tot 1973 deed het dienst als gemeentehuis voor de toenmalige gemeente Ottersum (dit 
waren de dorpen: Ottersum, Milsbeek en Ven-Zelderheide). Na de gemeentelijke herindeling was de 
sociale dienst van de nieuwe gemeente Gennep hier nog een aantal jaren gehuisvest. 
 
In het oorspronkelijke raadhuis waren maar vier vertrekken; de raadzaal, secretarie, archiefkamer en 
spreekkamer. De burgemeester had niet eens een afzonderlijke kamer, wat later toch echt 
noodzakelijk bleek. Zelfs een gefluisterd gesprek was in de gang en het aangrenzende vertrek te 
horen! In 1951 werd de veldwachterswoning in zijn geheel bij het raadhuis gevoegd. Een mooie 
raadzaal met publieke tribune, een burgemeesters- en ontvangerskamer werd toen realiseerbaar. 
 
In 1985 kocht de toenmalige huisarts Henk de Waard het leegstaande pand en verbouwde het samen 
met Wim Jacobs tot de huidige huisartsenpraktijk. De twee huisartsen zorgden ervoor dat de 
authentieke structuur van het gebouw, de houten paneeldeuren en de centrale gang met 
plafondornament in het stucwerk nog steeds in volle glorie aanwezig zijn. Ook de speciale ramen met 
smoked spiegelglas, geëtst met spuit- en hakwerk bleven bewaard. Vier van deze ramen zijn 
geschonken door een pottenbakker, de steenfabriek en de boerenstand. Drie ramen zijn voorzien van 
historische taferelen, eentje laat een panfluiter zien. 
 
In 2007 en 2008 vond er nogmaals een verbouwing plaats. Als je het pand betreedt zie en voel je de 
authentieke sfeer van het voormalige raadhuis. In juli 2010 werd het wapen van Ottersum door Frans 
Mans uit messing gemaakt aan de windvaan van het torentje gehangen. Enkele jaren later, in 2019, 
haalden ze het complete torentje van het dak om het te repareren en restaureren. Na terugplaatsing 
kan het gebouw weer jarenlang fungeren als huisartsenpraktijk. 
 



Hieronder nog een mooie foto van de laatste gemeenteraad van Ottersum voor het raadhuis. (Januari 
1973) 
V.l.n.r.: G. Derks, van de Putten, Th. Wientjes, L. Theunissen (wethouder), Mr. E. Berger 
(Burgemeester), Timmermans (Gemeente secretaris), J. Stoffelen (wethouder), J. Gietemans, 
A. Weterings, J.G. ten Haaf, H. Coopmans 
 

 
 

 


